& adies d‘ﬁgh[ iy ttmien!

Wat is er leuker dan met vrouwen ‘onder elkaar’ samen te komen, elkaar te ontmoeten en

gezellig koffie te drinken. We gaan het dit najaar eens proberen en hopen dat je komt en
anderen meeneemt!

Nodig je zus, moeder, buurvrouw, vriendin, tante, dochter etc. uit en geef je samen op.
Het wordt een hele gezellige avond!

Uiteraard heb je geen verdere verplichtingen, en er wordt niets van je verwacht.

Voor wie is het en wat gaan we doen...

Van Schaikweg 42, Emmen:

©@p dinsdag 14 oktober as.
van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur

Je kunt je via de mail opgeven marja.vanhese@home.nl of via de telefoon 0591 722027
Kosten, slechts € 3,50 per persoon, te voldoen op de avond zelf!

Je kunt er voor kiezen om zelf het materiaal, in je eigen kleur zelf mee te nemen:
boterhambordje, beker, mok, kop en schoteltjes, glas of glaasje op pootje. (zie afbeelding)

Of van je kunt (gebruikt) servies van ons gebruiken,
maar dan weet je niet of je eigen kleur en stijl er tussen zit.
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